
 
 
 
 
 

Info voor de komende tijd 
 

Gespreksavond: de toekomst van Gaza: 

- Donderdag 30 november: 19:30u - 21:30u. 

- Organisatie: Solidagro 

- Stationsstraat 61 = pop-up Keerpunt 

- Graag aanmelden via Solidagro 
 

Nicolaasviering: patroonheilige 

- Vrijdag 1 december: 19u 

- in de Nicolaaskerk 

- wie iets wil meebrengen tvv VLOS: zie 

  www. parochie-sint-niklaas. 
 

Taizéviering 

- Zaterdag 2 december 

- Inzingen vanaf 19u 

- Sint-Jozefkerk, Tereken 
 

Food-film-fest 

- Vrijdag 8 december: 19u - 22 u: 

- Film: Sur Le Champ: beter ipv meer voedsel 

- Ekelstraat 2b: den Binnenhof 

- Inschrijven via Solidagro 
 

Warme Buurt Baensland 

- op zoek naar burenhelden die burenhulp geven 

  en zo de buurt sterker maken 

- een burenheld krijgt een prijs 

  meer info via www.burenhulpbaensland.be 
 

Wensen voor alle mensen 

- een kaartje voor de feestdagen 

- zie zorgpunt Waasland - dienstencentrum  

  Den Aftrap en de sneeuwmannen in de buurt 
 

G(orgelen) in Sint-Niklaas 

- gratis orgelconcert door onze stadsorganisten 

- telkens van 11u30 tot 12u 

- in de Nicolaaskerk 

- 7/12; 4/01; 15/02; 04/04; 30/05 
 

Lego bouwen 

 

 

Lied 

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
 
Wanneer ons deze nacht  
ontneemt de levenskracht,  
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 
 
Wanneer het morgenlicht  
verschijnt op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 
We gedenken 

 

Welkom 

 

Gebed om nabijheid 

Dat we breken met alles 

wat ons klein houdt en wij niet ten volle mens zijn 

 

Dat we opstaan 

zodat wij horen hoe Gij onze naam noemt. 

 

Het is immers onverdraaglijk voor U 

wanneer wij langzaam worden uitgehold, 

wanneer angst ons vasthoudt. 

Want daarvoor hebt Gij ons niet geschapen. 

Gij, de levende, gunt ons het volle leven. 

 

Een zak  

vol  

33e zondag door het A-jaar 
19 november 2023 



Sta ons bij 

dat wij blijven geloven dat uiteindelijk 

het goede overwint. 

Kom daarom bij ons Heer, kom bij ons. 

 

Een moment met en voor de kinderen 

 

Gebed 

Goede God,  

sommige van ons zijn sterke gelovigen;  

anderen vinden het moeilijk  

om het geloof te delen met elkaar. 

Vandaag horen we dat ons geloof groeit, 

als het licht en de warmte  

van een vuur dat gedeeld wordt. 

Wij bidden U 

dat wij de moed hebben 

om onze ervaringen met Jezus  

aan elkaar te vertellen 

zodat we een steeds grotere schat  

van verhalen bezitten 

die ons geloof ondersteunt en versterkt. 

 

Lied 

Breng uw woord, o Heer, breng het ons. (3x) 
O Heer, breng het ons. 
 

Inleiding op de lezingen 

Op het eerste zicht lijkt deze tekst uit het boek 

Spreuken een ode aan de vrouw, maar in het boek 

is het een lofzang voor de wijsheid. 

 

Of je nu één talent krijgt of tien talenten ...  

dat maakt voor Jezus niets uit.  

Ook niet welk soort talent je krijgt.  

Wat belangrijk is: wat doe je ermee? 

 

Lezing uit het boek Spreuken    

31, 10-13.19-20.30-31 

 

Muziek 

Als ik niet meer hoor, schrijf mij dan berichten. 

Als ik niet mee zie, geef mij dan mooie muziek. 

Als je in mijn kamer komt, zeg dan wie je bent, 

zodat ik niet de indruk krijg, dat er vreemden zijn. 

Mocht ik niet meer spreken,  

laten we dan in mekaars ogen kijken. 

Die blik van mij kan een noodkreet zijn  

van onvermogen. 

De stilte soms pijnlijk of angstwekkend zijn. 

Indien ik geen gesprek meer kan voeren,  

blijf dan toch mijn geest voeden,  

opdat ik niet verdwaal in isolement. 

En vertel me verhalen over mijn talenten, 

die jij ontdekt hebt. Ik zal je dankbaar zijn. 

 

Gebed 

Barmhartige God,  

Gij geeft ons de ruimte  

om te leven in geloof en vertrouwen. 

Gij waagt het opnieuw met ons, 

zodat we uw dienstwerk doen, 

al zijn wij geen helden. 

Uw genade blijft immers altijd bestaan 

en zo vinden wij toekomst en vrede 

vandaag en alle dagen die Gij ons geeft. Amen.  

 
Lied 

 
Een stem die zonder groot geweld,  
gerechtigheid en vrede meldt: 
de kleinen zullen het verstaan  
en samen nieuwe wegen gaan: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 
 
Een naam die ons wordt doorgezegd, 
Hij die herkend wordt onderweg, 
die komt en gaat en komen blijft 
tot in het einde van de tijd: 
zo is het koninkrijk midden onder ons. 
 
Mededelingen 

 

Zending en zegen 



Wij bidden U: 

bewaar zijn kracht in ons. 

Wij zullen de stilte doorstaan  

en de beklemmende leegte. 

Wij zullen doen wat Hij zou doen:  

opstaan om verder te leven. 

Om warmte te bieden. 

Om niemand achter te laten. 

Om door te geven wat we zelf gekregen hebben. 

Om te gedenken  

wie mensen voor ons geworden zijn. 

Wij zullen elkaar herinneren  

aan Jezus, onze Broeder. 

En aan U, die onze Vader zijt. 

 
Onze Vader 

 

Vredewens 

Schenk uw vrede Heer, schenk hem ons. (3x) 
O Heer, schenk hem ons. 
 
Communie 

 

Een wens bij Wondere Ruimte 

 

Bij de week voor de ouderen 20-26 november 

Wanneer ik oud zal zijn, 

wens ik bij mijn naam genoemd te worden. 

Ik verlang dat je de tijd neemt  

om even bij mij te zijn, 

dat je mij aanraakt, de hand geeft. 

Dat je mij laat beseffen, dat ik een mens ben, 

zelfs als ik niet meer zo vlug ben, 

zelfs als ik een paar kreukjes heb. 

Wanneer het leven voor mij moeilijk wordt, 

zal ik veel tederheid en warmte nodig hebben. 

Laat ik mijn lamp aansteken,  
zegt de ster 
en in het midden laten 
of het zal helpen  
de duisternis te verdrijven.  
 LDC Den Aftrap 

Evangelie  Matteüs 25, 14-30 

Jezus, ik denk aan jou, 

Jezus, ik spreek met jou, 

Jezus, ik hou van jou. 

 

Lied 

 

Homilie 

 

Voorbeden 

Leggen wij al wat ons zorgen baart 

en alles waarvoor we willen danken, 

neer bij de God van liefde: 

 

Wij bidden om licht voor hen 

die hun talenten niet of nauwelijks gebruiken 

voor een stukje opbouw van de samenleving. 

Mag uw woord een lamp zijn op hun pad  

en zij zo geprikkeld worden om dat wel te doen. 

 

 

 



Bidden we voor mensen 

die niet verder komen dan te denken 

dat ze minder talenten kregen dan anderen. 

Dat zij mensen ontmoeten  

die hen in liefde duidelijk maken 

dat iedere mens licht brengt aan anderen 

Uw woord is een lamp voor mijn voet ... 
 

Dankend bidden we voor alle senioren 

die ons richting geven met hun levenswijsheid, 

voor de talenten van grootouders  

en overgrootouders die telkens weer  

klaar staan voor hun kleinkinderen. 

Wij bidden ook voor hen die geen grootouder 

konden worden en zij die gemist worden. 

Dat zij een licht blijven op het pad van anderen. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet ... 
 

Bidden wij voor hen die om ons gebed vragen: 

(…) 

Dat zij uw licht zien op hun weg naar eeuwigheid. 

Uw woord is een lamp voor mijn voet ... 
 

Ik geloof 

Ik geloof in God, mijn Schepper, 

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld; 

die mij liefheeft als een vader 

en voor mij zorgt als een moeder; 

die mij troost en vergeeft 

en die mij altijd de mogelijkheid geeft 

opnieuw te beginnen. 
 

Ik geloof in Jezus Christus, 

die, door God gezonden, Mens is geworden, 

om ons nabij te zijn; 

die, helend en genezend, 

ons de liefde heeft voorgeleefd. 
 

Ik geloof in de Heilige Geest, 

die bezielt en vreugde brengt, 

die de mensen hoop geeft, 

die de Bron is van mijn geloof. 
 

Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben 

om samen God te dienen, 

om de schepping voor iedereen leefbaar te maken 

door samen te delen en in eenvoud te leven, 

en zo te werken aan de komst  

van Gods Rijk. Amen. 

 

Offerande 

Dank je wel voor je bij-

drage via de bankapp  

of wat je in het mandje 

legt voor onze  

geloofsgemeenschap. 

 

 

Gebed over de gaven 

Breek uw brood, o Heer, breek het ons. (3x) 
O Heer, breek het ons. 
 
Gebed bij brood en wijn van leven 
De Heer zal bij U zijn, de Heer zal u bewaren. 

Verheft uw hart, wij zijn met ons hart bij de Geest. 

Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

God, wij danken U voor de mensen  

die ons gegeven zijn: 

onze grootouders, ouders, pleegouders, 

onze kinderen en kleinkinderen 

onze vrienden en buurtgenoten. 
 

Wij danken U voor Jezus 

die U ons geschonken hebt 

als reisgenoot op onze levensweg, 

als brood van eeuwig leven. 

Help ons om verbonden te blijven met Hem, 

en met alle engelen en heiligen, want: 

uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
 

God, meer dan wat ook hebt Gij ons gewild. 

Uw droom hebt Gij in ons gelegd. 

Soms is het leven groots en mooi, 

soms zijn wij machteloos en kwetsbaar 
 

In onze diepste herinnering 

zijt Gij de liefde waarmee alles begint. 

Gij zijt onze verte, de hunker en hoop 

die ons gaande houdt, tot over de dood. 
 

Geen mens die droefheid kent,  

die eenzaam is en sterft, 

of Gij herinnert U zijn naam. 

Meer dan dat hebt Gij gedaan  

voor Jezus, de man van Nazareth, 

die liefde was voor allen. 

Verdriet en onrecht nam Hij op zijn schouders, 

zozeer dat hij daarom werd gedood. 
 

(…) 
 

Uw woord is een lamp voor mijn voet  
en een licht op mijn pad. 
 

Zijn stem hebt Gij gehoord, God 

zijn liefde gezien, zijn pijn gevoeld 

en zijn gebed beantwoord. 
 

Gij hebt gedaan wat Hij geloofde. 

Gij hebt het licht in Hem niet laten doven,  

maar rondgestrooid  

in duizend, duizend ogen. 

Zijn dood werd een begin voor ons, 

een weg van hoop.  


